
In de week gelegd 24-25, 08-06-2025, Leven waar muziek in zit 

Handelingen 2,1-11; Romeinen 8,8-17; Johannes 14,15-16.23b-26 

 

In Brussel won Nicola Meeuwsen afgelopen zondag als eerste 

Nederlander het Koningin Elisabeth concours. Zijn ‘krachtige en speelse’ 

uitvoering van het tweede pianoconcert Prokofiev bezorgden hem deze 

prestigieuze prijs (NOS 01-06-2025). Muziek is iets wonderlijks. Haar 

golven van klank en ritme kunnen ons in een buitengewone staat van 

beroering én ontroering brengen. Waar zij binnenkomt, willen wij haar 

delen met de wereld buiten ons; muziek voert naar verbinding! Naast 

muziek zijn enkel liefde en geloof in staat ons evenzo te raken en te 

bewegen. Zij komen binnen en zetten ons in bloei.     

 

Als een betoverende symfonie speelt zich in de eerste lezing de Pinkstergeschiedenis van de 

uitstorting van de heilige Geest af. In het huis waar de bange leerlingen van Jezus verblijven, 

ontstaat het geluid van een hevige storm en verschijnt er iets dat op vuur gelijkt.  

De aanwezigen raken bezield, gaan naar buiten en beginnen te spreken in vreemde talen van 

Gods grote daden. Het volk in Jeruzalem loopt te hoop bij de vreemde geluiden en allen horen 

de leerlingen spreken in hun eigen taal. De boodschap van de leerlingen was als muziek in 

hun oren: God houdt van de mensen.   

 

Paulus geeft in de tweede lezing mensen ‘vleugels’ waar hij een toekomst in de Geest van 

christus beschrijft. God heeft geen behagen in de sterfelijkheid van de mens. ‘Als u door de 

Geest van Jezus wordt bezield, dan zal de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt ook 

ons sterfelijk lichaam tot leven wekken.’ Dat gebeurt door de kracht van zijn Geest die in ons 

verblijft. Die bemoedigt de mensen. Wij zijn geen slaven, niet van elkaar en ook niet van de 

dood. Wij zijn kinderen van God en daarom ook Zijn erfgenamen. Paulus vraagt ons de 

zelfzucht los te laten en schildert een symfonie van levensbloei. 

 

In het evangelie vertelt Johannes over Jezus die tijdens het Laatste 

Avondmaal zijn leerlingen vraagt om zijn woord dat leven geeft, te 

onderhouden. Wanneer Ik er niet meer ben, zegt Jezus, zal de 

heilige Geest die de Vader zal zenden, u alles leren en in 

herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Pinksteren wijst ons de 

weg naar leven waar muziek in zit. En boven de partituur staat: 

Tutti, állen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


